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Al hield je nog zo van het leven 

Je had het niet in eigen hand


Ongevraagd moest je het verlaten


en wij staan machteloos aan de kant



☆ Utrecht, 14 februari 1936 

✝ Doesburg, 17 juli 2021

Emmy Passchier





Programma


Binnenkomst

Deva Premal & Miten ~ Into the Wind


Opening

Dominee Bert Bomer


Spreker

Wim Derksen


Spreker

Ann Willemse


Muziek

Deva Premal & Miten ~ The Other Side


Spreker

Jan Passchier


Zang

Blijf Mij Nabij Heer




Spreker

Bjørn Wikkeling 


Muziek

The Irish Panpipers ~ Boston Burgler


Spreker

Corry Wikkeling-Passchier


Zang

Neem Heer Mijn Beide Handen


Overdenking

Dominee Bert Bomer


Muziek

Mirusia with André Rieu ~ Ave Maria


Afsluiting

Dominee Bert Bomer


Afscheid

Deva Premal & Miten ~ Into the Wind



Deva Premal & Miten ~ Into the Wind


This is our aloneness 
This is our time 
This is the mountain 
We all have to climb 

This is our destiny 
Wild and free 
We’re all holding a master key 
To the empty sky 

Into the wind 
Into the wind 
Into the wind we fly 

This is our aloneness 
This is our time 
This is the mountain 
We all have to climb



This is our destiny 
Wild and free 
We’re all holding a master key 
To the empty sky 

Into the wind 
Into the wind 
Into the wind we fly 

This is our aloneness 
This is our time 
This is the mountain 
We all have to climb 

This is our destiny 
Beyond the small family 
I see no boundary 
Between you and I 

Into the wind 
Into the wind we fly 
This is our aloneness 
This is our aloneness



Deva Premal & Miten ~ The Other Side


Never been a moment like this

Never been a turn like now

In my heart you will always exist

Calling me up somehow


Sail away over the ocean

Over the ocean of time

Sail away over the mountain

To the other side

To the other side


I’m ready for love

I’m ready to fly

I was never asking for much

And I was given the sky


Sail away over the ocean

Over the ocean of time

Sail away over the mountain

To the other side

To the other side



Blijf Mij Nabij Heer


Blijf bij mij, Heer, want d’avond is nabij.

De dag verduistert, Here, blijf bij mij!

Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,

der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!


Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,

tranen en leed zijn zonder bitterheid.

Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?

Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer. 


Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,

Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!

De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:

in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!



Neem, Heer, Mijn Beide Handen


Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,

tot ik aan d’ eeuw’ge stranden de ruste vind!

Te zwaar valt m’ elke schrede, als ’k U verlaat,

o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.


O doe genade ervaren aan ’t bevend hart

en breng het tot bedaren bij vreugd’ en smart.

Laat m’ aan Uw voeten rusten mij, hulp’loos kind,

vertrouwen en berusten voor d’ uitkomst blind.


En blijft m’ ook soms verborgen Uw grote macht,

Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.

Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,

tot ik aan d’ eeuw’ge stranden de ruste vind.



Ave Maria


Ave Maria 
Gratia plena 
Maria, gratia plena 
Maria, gratia plena 
Ave, ave dominus 
Dominus tecum 
Benedicta tu in 
mulieribus 
Et benedictus 
Et benedictus fructus 
ventris 
Ventris tuae, Jesus. 
Ave Maria 

Ave Maria 
Mater Dei 
Ora pro nobis 
peccatoribus 
Ora pro nobis

Ave Maria


Gegroet Maria,

vol genade

Maria, vol genade

Maria, vol genade

Gegroet, gegroet heerser

De heer zij met U

Gezegend zijt Gij onder 
de vrouwen

En gezegend

Gezegend zij de vrucht 
van Uw schoot

Van Uw schoot, Jezus

Gegroet Maria


Gegroet Maria

Moeder van God

Bid voor ons,  
de zondaars

Bid voor ons




Ora, ora pro nobis 
peccatoribus 
Nunc et in hora 
mortis 
Et in hora mortis 
nostrae 
Et in hora mortis 
nostrae 
Et in hora mortis 
nostrae 
Ave Maria


Bid, bid voor ons, de 
zondaars

Nu en in het uur van de 
dood

En in het uur van onze 
dood

En in het uur van onze 
dood

En in het uur van onze 
dood

Gegroet Maria





Zaterdag 24 juli 2021 ~ Crematorium Dieren



